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Dierbare Zusters,

An het einde van mijn bezoek wil ik u hartelijk danken voor de genoten gastvrijheid. Het was goed
hier te zijn. Jezus heeft beloofd dat wie « één van deze kleinen opneemt » in zijn Naam, daarvoor
beloond zal worden. U hebt hém opgenomen die niets liever wil dan de Dienaar der Dienaren
Gods te zijn.

Daarom bid ik dat de Heer u mag schenken de hoogste gave die bestaat, de LIEFDE. Daarop is
heel uw kloosterleven gericht. Met de liefde komen alle andere gaven van de Geest: de vreugde,
de vrede, de volharding en de trouw. Weest trouw aan uw mooie roeping en God zai met u zijn.

Heel veel dank!

En God zegene u.
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